
Wielerkampioen Tom Simpson en de Visserij (nr. 79) 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tom Simpson was de zoon van een mijnwerker die als toprenner 
goed zijn boterham verdiende. In mei 1966 kocht hij samen met zijn 
echtgenote Helen Sherburn een groot perceel bouwgrond op de hoek 
van de Visserij en de Tweebruggenstraat, vlakbij de twee bruggen: 
een over de Nederschelde en één over het Visserijkanaal. De 
verkopers waren vijf eigenaars van de gegoede familie Van den 
Bossche en vier van de eveneens welstellende familie Van der 
Straeten, die samen de grond bezaten. Toen de renner het perceel 
kocht, was het nog gedeeltelijk bebouwd met verwaarloosde huizen 
uit het begin van de negentiende eeuw. Hij was van plan om er als 
investering een appartementsgebouw op te trekken, en in één ervan 

misschien zelf te gaan wonen na zijn wielercarrière. Het noodlot besliste er anders over. Na 
zijn onverwachte overlijden op 13 juli 1967 ging de eigendom over naar zijn vrouw en de 
twee jonge kinderen, Jane Helen (° 1962) en Joan Kay (° 1963). In 1989 verkochten die hun 
eigendom aan een jong echtpaar, dat er nu nog steeds woont op nr. 79. 
 
Het perceel kant Visserij 
 

Toen Tom Simpson het perceel kocht 
stonden er langs de Visserij nog drie, 
ondertussen al lang gesloopte, 
uitgewoonde burgerhuizen. Op de 
fundamenten van één van die huizen 
werd het huidige nr. 79 gebouwd: een 
huis met twee raampartijen die over 
verschillende verdiepingen doorlopen. 
Waar de gevels van de twee andere 
huizen stonden, staat nu een houten 
hek, dat de tuin aan inkijk onttrekt. 
 
 
 
 

De oudere wielerliefhebbers herinneren zich ongetwijfeld nog het tragische instorten 
van de populaire Britse wielrenner Tom Simpson op de hete flanken van de Mont 
Ventoux tijdens de Ronde van Frankrijk in 1967. Kort daarna overleed hij in of 
onderweg naar het ziekenhuis van Avignon. De mix van grote hitte, vermoeidheid, 
alcohol en amfetamines werd hem fataal. Zoals nog andere Britse en Australische 
jonge talenten kwam hij naar Vlaanderen om het vak te leren en met passie te 
beoefenen. Hij vestigde zich in Gent samen met zijn vrouw, een Engelse die hij in 
Frankrijk had leren kennen toen ze er werkte als au pair. Naast vele ereplaatsen won 
hij vóór dat fatale jaar enkele grote klassiekers. In 1965 werd hij wereldkampioen op 
de weg. 
 
 



Het perceel kant Achtervisserij 
 

 
 
De tuinen van de drie huizen gaven uit op de Achtervisserij, die bereikbaar was via poortjes. 
De nu dichtgemetselde openingen in de muur herinneren er nog aan.  
 
Het perceel kant Tweebruggenstraat 
 

 
 
Aan de kant van de Tweebruggenstraat, die pas in 1857 werd aangelegd, stonden drie 
bescheiden en vervallen arbeidershuizen. Via een gangetje hadden die huizen ook een 
ondertussen dichtgemetselde uitgang naar de Achtervisserij. Op dit deel van het perceel 
staan nu twee garages en de keuken van nr. 79. De keuken rust op de fundamenten van één 
van de al lang gesloopte kleine huizen. Graffitikunstenaar LA.KUS bracht twee blauwe kikkers 
aan op de muurdelen links van de witte garagepoorten. Met deze tekening wil de kunstenaar 
de machteloosheid van de natuur uitdrukken tegenover de onomkeerbare impact van de 
mens. Het huis nummer 78, een broodjeszaak, zit helemaal ingeklemd door nummer 79, en 
heeft geen tuin of binnenplaats. Na de Tweede Wereldoorlog kochten de leerlingen van de 
meisjesschool Nieuwen Bosch in de toenmalige winkel lange tijd snoep en schoolgerief. 
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